Het beste advie ;

Ondernemers over de beste raad die ze ooit kregen

‘Mijn moeder zel: bewaak je ethische grenzen

Koen van Santvoord
Rotterdam

£ et beste advies kreeg
ik van mijn moeder,
tijdens mijn opvoe-
ding. Ik ben geboren
in Suriname en getogen in Neder-
land en groeide op met het hin-
doeisme. De hindoefilosofie, de
vedanta, is een leidraad voor me,
ookin mijn werk als notaris.’

‘In het hindoeisme heb je vier
levensdoelen: de dharma, arth,
kama en moksh. De eerste drie
spelen zich op aarde af. Het gaat
om je verplichtingen richting je
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medemens en de maatschappij,
hetstrevennaarwelvaartende per-
fectie. Het vierde doel, de moksh,
is de verlossing. Op een gegeven
moment heb je een zodanige ver-
lichting bereikt dat je in een soort
hemel belandt. Mijn moeder zei
altijd: gavoor het hoogst haalbare,
maar bewaak je ethische grenzen.
Datiseen hele korte samenvatting
van die eerste drie levensdoelen.’

‘Het streven naar perfectie isme
met de paplepel ingegoten. Als ik
op mijn sloffen een acht haalde,
waren mijn ouders niet tevreden.
Je mocht pas trots zijn als je het
maximale resultaat had behaald.
Zij waren consequent: als ik met
veel moeite een zes had gehaald,
mochtiktevreden zijn.’

‘Ik ben altijd ambitieus geweest.
In 19497, net 2g jaaroud, werd ik tot
notaris benoemd. Tk was de eerste
notaris van niet-Nederlandse af-
komst. In 2009 werd ik raadsheer-
plaatsvervanger bij het gerechts-
hof in Den Bosch en sinds dit jaar
ben ik voorzitter van de notariéle
specialistenvereniging voor estate
planning.’

‘Niet alleen streven naar perfec-
tie, maar ook zuiver handelen is
belangrijlkvoor me. De hindoefilo-
sofie leert ons dat alles relatief is.
De mens moet met zijn intellect
de afweging maken tussen goed
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en kwaad. Doden is iets wat ieder
weldenkend mens behoort af te
wijzen, maar toch zijn er omstan-
digheden denkbaarwaarin het ge-
oorloofd is. Denk aan de strijd van
de geallieerden in de Tweede We-
reldoorlog.”’

‘In mijn praktijk geldt dat net
zo. Hét advies bestaat niet. Als een
cliént op kantoor kemt, kijk ik ver-
der dan wat hijvraagt. Als iemand
een bywil oprichten, vraag ik waar-
om hij een by wil oprichten. Het
kan soms, met het oow op de fisca-
le voordelen, verstandiger zijn te
beginnen met een eenmanszaak.’

‘Ook trefik veel mensendie hun
vermogen willen overdragen aan
hun kinderen. Soms adviseer ik
om het niet te doen, omdat ze an-
derszelfovertienjaarop een hout-
Jje moeten bijten. Dat betekent dat
een zaak notarieel niet doorgaat,
maar het geeft me toch veel bevre-
diging. Ik wil graag reld aan mijn
klanten verdienen, maar wel bin-
nenmijn eigen ethische grenzen.’

‘Tedereen op ons kantoor be-
waakt zijn eigen grenzen. We wer-
ken met vijf notarissen en negen
kandidaat-notarissen. Soms is de
wet niet duidelijk en zal de nota-
ris een afweging moeten maken
ofhij wel of niet zijn medewerking
aan een transactie verleent: Hier-
bij kunnen ook ethische aspecten

een rol spelen. We accepteren el-
kaars afwegingen.’

‘De vedanta leert ons dat ie-
der wezen op aarde is om zijn ei-
gen leven te leiden. Mijn'weg naar |
moksh is een andere dan die van
iemand anders. Maar we zijn ook
op aarde om met elkaar samen
te leven en vooruit te komen. Het
hebben van een positief mens-
beeld, het delen van kennis en el-
kaar met respect behandelen, is
daarbij essentieel. Je probeert el-
kaar positief te beinvloeden.’

‘Zo werken we op ons kantoor
ook. Erheersteengevoelvan saam-
horigheid. Mensen functioneren
het beste in een omgeving waar
ze gerespecteerd worden, waar ze
zich gedekt voelen. Als er iets fout
gaat, lossen we het samen op.'

‘Als je zo met elkaar samen-
werkt, ben jeveel succesvoller dan
in een cultuur waar mensen met
de ellebogen werken. In'zo'n cul-
tuur worden persoonlijkheden
verwrongen en kom je als kantoor
niet vooruit.”

‘Veel mensen werken op de-
zelfde manier als ik, zonder dat
ze het hindoeisme als referentie-
punt hebben. Het kost me niet
veel moeite om de vedantaleer in
de praktijk te brengen. Het is een
overtuiging die zich in mij heefi
vastgezet.’




